
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding aan het woord 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Sharon en ik woon in Wezep bij mijn ouders, ik 
heb 1 broertje.  
We hebben geen huisdieren thuis.  
Als ik na mijn werk ga kom ik altijd met de auto.  
Met de fiets is het te ver weg.  
Ik doe er een half uur over om op mijn werk te komen.  
 
Sinds december 2011 werk ik op de woongroep.  
Nu al meer dan een half jaar. 
 Ik vind de bewoners allemaal heel erg leuk en spontaan. 
 Iedereen heeft zijn eigen karakter, niemand is hetzelfde.  
Dat maakt het werken met jullie heel erg leuk.  
Ik werk op de 4-slag maar heb ook al een aantal keer op de 
3-slag gewerkt.  
Dit vind ik erg leuk, zo leer ik de bewoners op beide groepen 
steeds beter kennen.  
Iedere dag is anders op de woongroep, vooral in het 
weekend. Dan kunnen we vaak leuke dingen samen doen 
zoals naar de stad, of naar het park.  
 
Ik hoop dat jullie hier allemaal nog lang met veel plezier 
mogen wonen! 
Groetjes Sharon 

Aan mij werd gevraagd of ik een stukje voor 
de woonkrant wilde schrijven. 
Natuurlijk wil ik dat, omdat ik de hele wereld 
wel wil vertellen hoe super trots wij zijn op de 
bewoners van  Woongroep 2000,  
maar het allerbelangrijkste is,  
dat jullie het weten. 
 
Wij vaders en moeders denken misschien nog 
wel eens te vaak dat kan mijn zoon of dochter 
niet en wat gebeurt er, jullie kunnen samen 
met de begeleiding of soms zonder heel veel 
en dat vinden wij vet cool. 
 
Wat is zo leuk om een eigen appartement te 
hebben?  
Je kunt je ouders, zus,broer of vriendin vragen
  
Wat ook gezellig is: samen koken  
Of je buurvrouw zegt:  
En na het samen eten even de afwas doen of 
in de afwasmachine??? 
 
Als je begeleid/zelfstandig woont ben je ook 
wel eens boos, verdrietig of heel blij,  
weet dan dat je vader, moeder, zus, broer en 
natuurlijk ook de begeleiding jouw boosheid 
begrijpen, je knuffelen bij verdriet en samen 
met jou blij zijn en heel trots zijn.   
Op alle bewoners van: Woongroep 2000. 
 
Het stukje schrijven is iets groter geworden 
dan ik dacht, maar ik hoop dat jullie het leuk 
vinden.  
 
Een dikke knuffel voor allemaal van,  
Ans Dalhuisen 
 

                      

10 januari is Marrit jarig 
22 februari is Anja jarig 
16 maart is Sabine jarig 
3 april is Esther jarig 
19 april is Tim jarig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woongroep  Apeldoorn  Antje  Jimmy 

Anja  Tim   Matthijs Koken 

Wassen Sporten  Fietsen Zwemmen 

Herfst  Bladeren  Jorisjan Evelien 

Celiene Ruby   Marrit  Marcel  

Carolien Margo   Sabine  Jolien 

Computer Keuken 

     

 

 

       

M E Y G I H M S I H Y U M W G W O Z O Q 

P C O M P U T E R C E F C A J L I C T K 

B S W B E V E L I E N A I E R W Q D C T 

L A V A G D A Z K J A A P E L R D Z C W 

A B K M S C B P W E O W I W T I I J B S 

D I O A P S E W E E U L X C T S E T L K 

E N K R N S E R O L M K I Y I R E N A U 

R E E C D T N N N O D M E E M W A N E U 

E H N E Z O J C J S N O E N N O P O F G 

N E U L V X A E A O M G O N K Q X I O D 

U R E Y M Y N S M R R P R R M G Q O O M 

A F X A M L J P A T O I C O N D N S E K 

J S Z M G L A O T A K L S M E O E O U B 

W T I L O P G R T X B R I J A P N P R L 

U J F D O U P T H I R K E U A R H X J I 

F D B F B P O E I B W I T B N N G G P I 

L X H W K L E N J U F Y Q P Y V M O X W 

V X H W O F R N S S G Q K Y H K Y L K M 

H F S L N Q X Z K H O Q H X V Q F I D V 

L U K M Y O Z A X T K D I W H M K N B T 

Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Truida en Dirk Borneman, de ouders van Ruby.  
Ons is gevraagd om een stukje voor de woongroepkrant te schrijven en dat doen wij graag. 
Een flink aantal jaren geleden hoorden wij over het bestaan van “Woongroep 2000”.   
Er bleken nog een paar plaatsen vrij te zijn en wij mochten gelukkig meedoen.  
Het duurde toen nog wel een aantal jaren voordat er gebouwd ging worden, maar wij konden al een beetje gaan 
wennen aan het idee, dat Ruby uit huis zou gaan. 
In het voorjaar van 2010 was het zover dat het huis klaar was en met een prachtig feest werd geopend.  
Zelf de burgermeester stond te dansen! 
Inmiddels woont Ruby al meer dan 2 jaar in een prachtig appartement en voelt ze zich daar goed thuis.  
Natuurlijk was het voor haar en ons best wennen. We komen regelmatig bij Ruby op bezoek en zij bij ons. 
Als wij bij Ruby zijn, vinden wij het ook leuk om met de mede bewoners een praatje te maken.  
Wij vinden alle bewoners heel aardig.  
De begeleiders doen hun best om iedereen goed te helpen en om het gezellig te maken. 
Wij denken dat Ruby haar plekje wel gevonden heeft en dat geeft ons een fijn gevoel. 
 
Truida en Dirk Borneman. 



Wel een beetje raar hoor, mezelf voorstellen, jullie kennen mij allemaal natuurlijk al lang maar 
misschien lees je nu nog iets nieuws……. 
Ik ben Marijke, al heel lang gelukkig getrouwd met Teun en heb twee lieve zoons Joris en Wouter en 
een schat van een schoondochter Irene. Alleen onze jongste zoon woont nog thuis.  
Bij ons woont ook onze hond Diesel, een bruine labrador die een beetje bang is voor water. 
 
Mijn wiegje stond in Eefde en daar heb ik gewoond tot ik met  
Teun een huis kocht.  
Ik heb een broer en een zus die beide getrouwd zijn en kinderen  
hebben. ik ben dus ook tante.  
Mijn moeder en schoonmoeder zijn inmiddels ook wat ouder en  
hier gaan we regelmatig naartoe. 
 
Mijn hobby’s zijn er heel veel: lezen, handwerken, puzzelen,  
kamperen, wandelen met Diesel, fietsen, kletsen met vriendinnen  
en niet te vergeten darten.  
Jullie weten wel, pijltjes gooien, we hebben met onze buren een  
leuk groepje waarmee we zo af en toe aan een toernooitje  
meedoen en…..ik heb zelfs al eens gewonnen.  
Ook een bezoek aan de sauna maakt me heel blij. 
 
Wanneer onze buren op vakantie zijn pas ik op hun papegaai  
die Lorretje heet en heel gezellig kan praten en zingen.  
Hij kan het liedje “heb je even voor mij” fluiten en het is dus leuk  
als hij bij ons logeert.  
 
Al vanaf het begin werk ik bij de Woongroep en ken jullie al vanaf Speulderholt.  
Wat hebben we toch al veel leuke dingen samen mogen meemaken en elke keer maken we er weer 
een feestje van.  
Soms gebeurt er ook wel eens wat dat minder leuk of verdrietig is maar met zulke fijne en positieve 
bewoners is het snel vergeten en helpen we elkaar.  
 
Wanneer er iets is wat jullie verder nog willen weten moet je het me maar even vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 
 
We zijn met een groepje naar het dolfinarium 
geweest.  
We hebben heel veel shows gezien zoals de 
dolfijnenshow, de walrussen, 
de zeeleeuwen.  
Ik vond alle shows even leuk!! We hebben ook 
achter het glas beneden naar walrussen en 
dolfijnen gekeken.  
Dat is heel leuk, want je ziet ze van heel dichtbij. 
Ook zijn we daar wezen winkelen,  
ik heb een leuk fotolijstje gekocht met dolfijnen 
erop.  
We hadden super weer dus we waren lekker 
verkleurd. 
Op de terugweg zijn we lekker bij de McDonald’s 
wezen eten en daarna naar huis.  
Toen was ik best moe en heb heerlijk kunnen 
dromen over dolfijnen en walrussen! 
  
Esther Lieferink 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo woongroepers! 
 
Ik ben Pauline Vulperhorst.  
Ik werk vanaf 1 januari 2011 bij jullie op de 
Woongroep en heb het hier enorm naar mijn 
zin! 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik 
met verlof, omdat ik zwanger ben van mijn 
eerste kindje.  
16 oktober ben ik uitgerekend, dus als het goed 
is ben ik al wel bevallen als deze editie van de 
woongroepkrant uitkomt.  
We verwachten een meisje en als zij geboren is 
zal ik op de groep komen om haar aan jullie 
allemaal te laten zien. 
Zoals de meeste van jullie wel weten woon ik 
samen met mijn vriend Jan-Willem,  
die op de taxibus werkt.  
We zijn al 8 jaar bij elkaar en we hebben een 
hond, Luna, zij is bijna 6 jaar oud.  
Ik vind het fijn om met haar te wandelen. 
Ik hoop dat ik gauw langs kan komen met mijn 
baby, want ik mis jullie allemaal wel! 
 
Groetjes van Pauline Vulp. 
 

 

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Jimmy Vermeer – van Veldhuizen. 
Ben 23 jaar en woon sinds 2 jaar in Warnsveld. 
Daarvoor heb ik altijd in Apeldoorn gewoond. 
 
Samen met mijn man Bas hebben wij een kat die 
Reus heet. 
Als ik vrij ben vind ik het leuk om een film te kijken, 
te lezen,  
naar de bioscoop te gaan, bij familie op bezoek te 
gaan en om heel veel muziek te luisteren.  
Als ik thuis ben staat altijd de muziek aan, anders is 
het mij te rustig.  
 
Nu ben ik bezig om mijn rijbewijs te halen en hoop 
dat ik over een tijdje ook met de auto naar de 
woongroep kan komen in plaats van met de bus en 
trein.  
 
Ik vind het heel erg leuk om op de woongroep te 
werken, ik werk meestal bij de 3 slag maar vind het 
ook heel erg leuk om bij de 4 slag te werken.  
Nu mag ik voor het eerst de woongroepkrant gaan 
maken en daar heb ik heel erg veel zin in.  
Ik hoop dat jullie de krant leuk vinden. 
 
Als jullie nog iets willen weten,  
mogen jullie dat natuurlijk altijd vragen. 
Groetjes Jimmy 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine heeft Ina geïnterviewd 
1. Wat doe je in je vrije tijd? 

Leuke dingen, liefst samen met man en kinderen. En zorgen voor het huishouden. 
 

2. Doe je aan sport? 
Ja, ik sport 2 keer in de week bij een sportschool. 1x bodypump en 1x RPM 
Ik ga met mijn man op de mountenbike door het bos fietsen. 
 

3. Heb je hobby’s? 
Tuinieren, ik heb een hele mooie bloemen tuin.  
Motorrijden samen met mijn man.  
Quilts maken, haken, breien, knutselen. Ik ben een creabea. 
 

4. Hou je van koken?  
Als ik tijd heb wel, vind het wel lastig om te bedenken wat we elke dag moeten eten.  
Als het aan de kinderen ligt eten we elke dag pizza en patat. 
 

5. Wat vind je leuk aan de woongroep?  
De cliënten, ouders en collega’s. Ik vind het een fijne werkplek. 
 

6. Heb je huisdieren? 
Nee, ik heb geen huisdieren. 
 

7. Kan je een leuk moment vertellen wat je hebt meegemaakt op de woongroep? 
Elke keer als ik ’s avonds werk mag ik geen GTST kijken omdat ik er door heen praat! Alle 
dames kijken mij dan boos aan! 
 

Hoi hoi, 
Zoals jullie weten ben ik al een tijdje niet bij de woongroep geweest. Dit kwam doordat ik zwanger was 
en ik snel moest stoppen met werken van de arts, omdat anders de kans groot was dat mijn kindje 
eerder geboren zou worden, maar…. Nu ben ik er weer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk is het dan zover….. Ons mooie wondertje is geboren op 13 september 2012.  
Op de foto kunnen jullie onze meiden zien. Nikki voelt zich nu echt de grote zus van Gigi. 



Hallo allemaal,  
 
We gingen met de bus naar de 
Efteling. 
Toen we daar waren hebben we koffie 
gedronken. 
Daar zijn we in veel attracties geweest 
o.a. Carnaval festival,  
Joris en de Draak, de Vliegende 
Hollander, Vogelrock, de Droomvlucht 
en de Fata Morgana. 
En natuurlijk het sprookjesbos.  
 
Tussen de middag hebben we lekkere broodjes gegeten. 
Nog een beetje rond gewandeld en lekker bij de McDonald's gegeten. 
 
Groetjes Matthijs 

 
 



 


